ORDE VAN DIENST RIVIERENLAND-OOST/WIJCHEN-LEUR-BATENBURG
28 maart 2021
Orgelspel of pianospel
Welkom en mededelingen door ambtsdrager 
Collectedoel

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze in groepen de PaasChallenge doen. Het spel is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage aan de collecte geeft u jongeren de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen. 

Ambtsdrager van dienst steekt de tafelkaarsen aan.
Gebed van toenadering door ambtsdrager
Openingslied: 118: 1 en 5 (nieuwe psalmberijming)
1. Laat iedereen Gods goedheid prijzen;

zijn liefde houdt voor eeuwig stand.

Laat Israël Hem eer bewijzen:

‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’

Herhaal het zingend, priesterkoren:

‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’

Als je de HEER dient, laat het horen:

‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’
5. Zet nu de tempeldeuren open,

de poort van de gerechtigheid.

Dan zal ik blij naar binnen lopen,

op weg naar Hem die mij bevrijdt.

Daar gaan rechtvaardigen naar binnen;

ze gaan de poort al zingend door.

Met U, HEER, mocht ik overwinnen;

daar dank ik U van harte voor!
Bemoediging en groet
Voorganger:
Onze hulp is in naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat Zijn hand ooit begon. De Heer is met u en zal u bewaren. Amen
liturgische bloemschikking

De doden begraven
We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht tot het, net als zaad dat wacht tot nieuw leven aan haar gebeurt..

Gebed om ontferming  
Lied van inkeer: lied 713: 1, 2 en 5
Kunstproject
’Ieder huis draagt een kruis’

Wat ik gewild heb

Wat ik gedaan heb

wat mij gedaan werd

wat ik misdaan heb

wat ongezegd bleef

wat onverzoend bleef

wat niet gekend werd

wat ongebruikt bleef

al het beschamende 

neem het van mij

en dat ik dit was

en geen ander

dit overschot

van stof der aarde

dit was mijn liefde

hier ben ik.

.
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Mattheus 8:16-22
Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’ Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei: ‘Meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ Een ander, een van zijn leerlingen, zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ Maar Jezus zei tegen hem: ‘Volg mij en laat de doden hun doden begraven.’

We luisteren naar: lied 960: 1, 2 en 3 (vrouw)
Hier leggen we haar lichaam neer en staan het aan de aarde af

Haar levensadem keerde weer tot God die haar de adem gaf

Over de graven klinkt een stem die spreekt met goddelijk gezag

dat wie in Christus was, in Hem zal blijven tot de jongste dag.

Haar naam staat vaster dan een steen gegrift in Gods gedachtenis

Die haar het leven gaf te leen en die geen God van doden is.

Schriftlezing: Tobit 1: 16 -20

In de jaren van Salmanassars koningschap was ik mijn volksgenoten vaak tot steun; ik deelde mijn voedsel met wie honger leed, mijn kleding met wie geen kleren had, en als ik zag dat het lichaam van een gestorven Israëliet buiten de muren van Nineve was gegooid, begroef ik het. 18Ik begroef ook de slachtoffers die Sanherib na zijn terugtocht uit Judea had gemaakt. Als straf voor zijn godslasterlijk gedrag had de koning van de hemel hem namelijk uit Judea verjaagd, en in zijn woede daarover doodde Sanherib na zijn terugtocht talloze Israëlieten. Ik haalde hun lichamen heimelijk weg en begroef ze. Sanherib liet naar de lichamen zoeken, echter zonder resultaat. Maar iemand uit Nineve vertelde de koning dat ik het was die ze begraven had. Eerst hield ik me schuil, maar toen ik te weten kwam dat de koning naar me op zoek was omdat hij me ter dood wilde laten brengen, werd ik zo bang dat ik op de vlucht sloeg. Al mijn bezittingen werden in beslag genomen en vervielen aan het rijk, alles wat ik had. Het enige wat me nog restte waren mijn vrouw Anna en mijn zoon Tobias.

We luisteren naar lied 912: 1, 2, 5 en 6
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd,
tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,

trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Uitleg en verkondiging
Gemeente van onze Heer,

Vandaag, op deze Palmzondag, zijn we aan de laatste van de Zeven Werken van Barmhartigheid aangekomen. Zoals Paul al eerder verteld heeft, vermeldt Jezus in Mattheus zes werken van Barmhartigheid en bestaat dit Zevende Werk pas sinds 1207. Toen werd het door paus Innocentius III aan de Zes Werken toegevoegd. Dat de paus dit zevende werk toegevoegd heeft, zegt ook wel iets over het belang daarvan. In de door heftige epidemieën geteisterde Middeleeuwen was het begraven van doden een moeilijk en gevaarlijke daad. Enigszins vergelijkbaar met het werk dat de Witte Helmen in Syrië deden en doen, met de mensen die zich in Afrika opwierpen om mensen die gestorven waren aan ebola, op te halen en te begraven. Daden van Barmhartigheid zijn het. Omdat ieder mens van waarde is en het verdient om als mens begraven en herinnerd te worden.
Zevende Werk
Dat de paus er het boek Tobit voor nodig had om het Zevende Werk te vinden en aan de lijst toe te voegen, is niet zo raar. We lezen in de bijbel nergens dat Jezus een overledene begraaft of daar bij is. Nee, als het om doden gaat, is er het verhaal van Lazarus die al drie dagen dood is, maar door Jezus tot leven wordt gewekt en de woorden uit Mattheus 8. Juist die woorden schoten me afgelopen week te binnen bij dit Zevende Werk van Barmhartigheid. Was het daarom misschien juist geen Werk van Barmhartigheid. Laten we die woorden daarom eerst eens bekijken om daarna door te schakelen naar Tobit.
Doden begraven
We lazen: een ander, een van zijn leerlingen, zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ Maar Jezus zei tegen hem: ‘Volg mij en laat de doden hun doden begraven.’ Laat die woorden even tot je doordringen: laat zij die dood zijn begraven wie dood zijn. De woorden staan aan het slot van een stukje met korte notities over volgelingen. Voorafgaand aan dit stuk vertelt Mattheus een interessante geschiedenis over een Romeinse hoofdman uit Kafarnaüm, die Jezus’ hulp komt inroepen voor zijn zieke knecht. Dan op zich moet je als centurio al een hart voor mensen hebben. Je ondergeschikte is zo belangrijk, je maakt je zoveel zorgen Jezus is lovend over deze man. Het is iemand van buiten het Joodse volk, dat het over het algemeen toch wat kritisch en afstandelijke bejegent, maar grotendeels weigert te accepteren dat God in hem zichtbaar is. Deze centurio is een voorbeeld van een volgeling die zonder restricties Jezus volgt. Door hem zal de wereld veranderen want in hem is zichtbaar wat Jezus voor ogen staat. Hij is een human bible. Hij schrijft met zijn leven de woorden van Jezus verder, hij is een voorbeeld. ‘Maar de meesten van jullie zijn dode tekst’, zegt Jezus als we die laatste woorden weer in gedachten nemen. ‘Je leeft de Thora niet, je leest die hooguit’. 

Leefbaar
Ik denk niet dat Jezus werkelijk tegen rouwen en begraven was. Het is een heilige plicht van een Jood groot respect te hebben voor het leven en begraven is daar een onderdeel van. Wat Jezus hier vooral zegt is: er zijn dingen nog belangrijker! Wát nu als de dood het leven helemaal niet meer in de greep heeft, als we werkelijk leven onder Gods genade en onder Gods vleugels: dan is het leven toch leefbaar voor iedereen? Die woorden over dat begraven zijn pikante woorden, zeker als je beseft dat er in de tijd van Jezus aan de lopende band mensen gekruisigd werden. Ze hingen langs de toegangswegen naar de dorpen en steden om verzet te breken. Een van de historici schreef zelfs dat er in en om Jeruzalem zoveel mensen gekruisigd werden dat er een houttekort ontstond. Nu is dat misschien wel overtrokken, maar het geeft wel aan dat, net als dat in onze tijd met corona het geval is, iedereen wel ergens in zijn of haar familie met die wrede dood te maken had. En dat dat ook verlammend werkte. Nieuwe wereld? Nieuwe tijd? Kijk om je heen. Zoveel verdriet, zoveel leed. We zijn alleen maar doden aan het begraven! ‘Maar als dat is wat je alleen maar doet’, is het krachtige woord van Jezus, ‘waar zit hem dan de kracht op hoop, op toekomst, op horizon?’    
Tobit
Ook Tobit is ontgoocheld over de vele doden die er vallen in en om de stad waar híj woont: Ninevé. Tobit is als Israëliet uit het Tienstammenrijk naar Assyrië gevoerd, samen met zijn vrouw Anna en zoon Tobias. Daar blijven ze God en zijn geboden trouw. Als zijn zoon op een dag meldt dat er op de markt een dode volksgenoot ligt, gaat Tobias hem halen om hem te begraven.
 Juist die goede daad zorgt er voor dat hij blind wordt (doordat er duivenpoep op zijn ogen valt). Bovendien wordt zijn bezit afgenomen, omdat hij tegen de Wet is ingegaan. Net als bij de gekruisigden rondom Jeruzalem lag de Joodse volksgenoot op de markt als teken. Teken van het feit dat verzet tegen de machtige, wrede heerser Sanherib je dood betekende. Tobit verzet zich tegen die onmenselijkheid, maar krijgt zijn Goede Daad betaald gezet. Hij raakt kwijt wat hij had, zelfs zijn zicht.

In dat opzicht is dit verhaal niet zo’n slechte keuze van de paus. Er sneuvelden 150 Witte Helmen bij hun werk en talloze hulpverleners van ebolaslachtoffers raakten besmet of zijn overleden. Zo betaalt Tobit voor zijn Goede Daad in dit verhaal ook een prijs. Een Goede Daad kan je wat kosten, kan je heel veel kosten. En is het dat waard? In Tobits verhaal zit wel een antwoord op die vraag. Uiteindelijk komt een goede daad altijd bij je terug, zegt het verhaal. Het goede vermeerdert goed. Waardoor God beter zichtbaar wordt als God.
Overgenomen, opgenomen, doorgegeven
Juist bij deze vraag, bij dit Goede Werk, speelt de doorgaande lijn een rol. Wat jij, ik, wij aan goede daden in de wereld brengen, vermeerdert zich, wordt door anderen overgenomen, opgenomen of doorgegeven. Waarmee jouw goede daden, ook al betaal je ze met je leven, in de toekomst betekenis zullen hebben. Die gedachte komt heel sterk terug als we op 4 mei gedenken. Zij die vielen voor een goede zaak hebben ons vrijheid gebracht. In principe zijn alle Werken van Barmhartigheid op dat principe gebouwd. Je doet het niet voor jezelf. Je doet het om iets aan goeds, iets van God, toe te voegen aan de wereld, opdat die in de toekomst beter, leefbaarder, vrediger, heiliger zal zijn. 
Respect
En de basis daarvan, zeggen al die Werken, ligt in het respect voor het menselijk leven, de barmhartigheid voor het menselijk bestaan. Met daarin het besef dat er ook dingen mis kunnen gaan, dát je samen een medemens nodig hebt tot steun, tot hulp, om liefde en waardering, om zin te voelen, te zien, te ervaren. Dat respect voor een mensenleven, voor ieder mensenleven dat zich gedragen voelt, dat zijn of haar best gedaan heeft het goede te doen en al het goede te geven dat kon, vind ik terug in die woorden van Oosterhuis. Die laatste woorden van zijn tekst vormen een antwoord op al die Zeven Werken van Barmhartigheid waarmee we als gelovigen zin aan ons bestaan geven, als ons eigen einde dáár is:

dit was mijn liefde

hier ben ik.

Respect voor het leven is de basis van de Zeven Werken, liefde de basis van ons geloof, waarin wij de kracht vinden om dat goede te doen. Christus is ons in die liefde voorgegaan. Liefde die Hij tot het einde heeft vol gehouden, liefde voor Zijn Vader, liefde voor de wereld, liefde tegen al het kwaad dat de aarde bedreigt. Vandaag, Palmpasen begint Hij aan zijn tocht naar Jeruzalem. Een tocht langs verraad, dood en opstanding, een tocht waarin Hij ons zal laten zien:

Kijk, dit is mijn liefde

Hier ben ik voor jou
Amen.

Muzikaal intermezzo  
We luisteren naar: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’
Melodie: lied 601 Nieuwe liedboek.
Wie in de schaduw Gods mag wonen

Die zal niet sterven in de dood,

Wie bij hem zoekt naar onderkomen

vindt eenmaal vrede als zijn brood.

God legt zijn vleugels van genade

Beschermend om hem heen als vriend

En Hij verlost hem van het kwade

Opdat hij eens geluk zal zien

Haar zal de nacht niet overvallen,
haar dagen houden eeuwig stand

Duizenden doden kunnen vallen

Zij blijft geschreven in Gods hand.

God legt een schild op zijn getrouwen

Die leven van geloof alleen.

Hij zal een nieuwe hemel bouwen

van liefde om hun tranen heen.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

Mededelingen:
Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Paasnacht (zaterdag)

Diensten om 19 uur via het kanaal Rivierenland Oost – Beuningen

Voorganger: ds. Dick Sonneveld
Eerste Paasdag

· 9.15 uur Paasontbijt via dit kanaal: Rivierenland Oost - Wijchen

Meer informatie op de website en inlegvel kerkblad Stroom!
· 10.00 uur Feestelijke Paasdienst in Wijchen met ds. Paul Oosterhoff
· Na de dienst: digitaal koffie drinken

Geef u op bij jwdrost@rivierenlandoost.nl
Als u zich opgeeft, krijgt u een link toegestuurd die u toegang geeft tot de ‘koffiekamers’.

Wegzending en zegen
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